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JE HART WEET DE WAARHEID

Door |Ibora Zant



Je hart weet de

We zijn nu aangekomen bij een heel bijzondere module: %{/W ofwel
‘toestaan, of ‘toelaten’. Voor wie Alice in Wonderland en The Matrix kent; dit is
het punt waar Alice het konijnenhol in valt en waar Neo de rode pil neemt.
Het is tijd om je hart, hoofd en buik open te stellen voor een andere
dimensie.

De dimensie van Intuitie en het Hogere Zelf

Er gaan verschillende verhalen de ronde over spiritualiteit, karma, onze
ware aard en wat er precies gaande is in het Y{friveisume. Er is een kans dat
je mij dingen gaat horen zeggen die misschien tegenspreken wat je ergens
anders hebt gelezen of gehoord of wat je hebt geleerd dat je moet geloven.

Het is niet aan mij om jou te zeggen waar je in moet geloven, ik wil niets aan
je opdringen. De keuze is aan jou. Het enige wat ik je vraag is om met een
open hart te kijken wat de informatie in deze module met je doet en hoe
jouw hart reageert. Het hart weet de waarheid en kan die ook als zodanig
herkennen.

Allowance gaat over het uitnodigen en toelaten van jouw Hogere Zelf in je
leven hier en nu. Intuitie is het communicatiemiddel waarmee je Hogere
Zelf boodschappen aan jou doorgeeft. Naar het L%ﬁ'w cZﬂ?%vervvijzen
alsof het iemand anders is, is eigenlijk misleidend. Als ik zeg “zij” bedoel ik
eigenlijk “jou” want je Hogere Zelf is natuurlijk onderdeel van jou. Het praat
alleen wat lastig, vandaar dat ik de woorden “haar” en “zij” gebruik.
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Gebruik je Vrije Wil

Je Hogere Zelf kan niet actief ingrijpen of voorkomen dat jou nare dingen
overkomen, helaas. Je moet zelf de eerste stap zetten en bewust vragen
om haar begeleiding. Als je die adviezen volgt gaat je leven veranderen op
een manier die je nu nog niet kunt voorstellen.

Niets is wat het lijkt. Het leven is zoveel meer dan je denkt. Jij bent zoveel
meer dan je denkt of gelooft, of bent gemanipuleerd te geloven. Ergens is
er iets injou dat weet dat er meer is. Dat “iets” heeft jou ingegeven om deze
cursus te doen en de reis te beginnen naar je Ware ik.

Ik weet het, het is veel. Elke fase weer zoveel informatie en oefeningen.
Soms stuit het je tegen de borst. Heb je uitstelgedrag. Geen zin. Of ga je
wat trager door de stof heen dan je zou willen omdat je een druk leven hebt.
|s allemaal niet erg. Zolang je maar niet opgeeft!

De laatste twee fasen - Allowance en Abundance - zijn de ware pareltjes. We
betreden wel een wat spiritueler gebied dan ik tot nu toe heb behandeld.

Eigenlijk is het enige wat je echt nodig hebt voor deze fase een open hart,
een open geest en de moed om angst voor het onbekende en weerstand

te accepteren voor wat het is.
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Je bent niet alleen

We kennen allemaal denk ik wel het gevoel een vreemde eend in de bijt te
zijn. Dat je moeilijk of geen echte aansluiting kunt vinden met je omgeving
(sociaal en professioneel). Of dat je je overweldigend eenzaam voelt in een
groep of mensenmassa. Het lijkt alsof je er helemaal alleen voor staat en
dat voelt als een heel diep verdriet en gemis. Herken je dat?

Het goede nieuws is dat dit gevoel van afsplitsing niet echt is. Het voelt
echt en het lijkt echt, maar is het niet. Op zielsniveau ben je altijd verbonden
met de eneindige &e/de@m@‘zgw van de Bron. Dat klinkt misschien wat
wazig of is niet tastbaar genoeg voor jouw rationele brein, maar jouw ziel
en Hogere Zelf weten dat al en zitten te wachten tot jij het je ook weer
herinnert.

Voor de duidelijkheid; ik bedoel dus NIET dat je niet mag voelen wat je
voelt. Integendeel juist. Gevoelens zijn er om naar geluisterd te worden.
|k geef alleen even aan dat de eenzame gevoelens gebaseerd zijn op de
verkeerde informatie. Je bent namelijk niet afgesneden van de Bronenje
bent hier niet alleen gekomen. We zijn met een gigantische groep hier op
Aarde. We hebben allemaal onze eigen bijdrage te leveren aan vrijheid en
vrede op Aarde.

@e dimensie op ﬁa/m’e voelt veel zwaarder en logger aan dat wat we zijn
gewend. Het leven hier is zwaarder dan wat we zijn gewend, en wellicht
hebben we de kracht van de manipulatie op het ego hier een beetje onder-
schat.




“Your Ego tells you that

you were wronged and It
validates your separation.

Your Higher Sel

- tells you

that you were b

essed

and It validates your

expansion.’

- Alaric Hutchinson, Living Peace
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Hoe dan ook; we zijn er, we zijn hier met SoulPurpose en we zijn bewust
geworden. Nu kunnen we elkaar weer vinden. Niets is fijner dan £indhed
Ap{'/% ontmoeten. Het voelt als thuiskomen na een lange reis. Dat is vaak
zo leuk aan workshops geven of bezoeken, je ontmoet allemaal gelijkge-
stemden en voelt hoe magm groepsenergie is als iedereen vanuit het hart
aanwezig is.

We worden ook energetisch gesteund door de oneindige Bron en onze
broeders en zusters die gekozen hebben om niet te incarneren. Via de
interne verbinding met je Hogere Zelf heb je altijd toegang tot deze
veedende lesmische energie ieder moment dat jij bewust contact maakt.
Als jij vraagt om hun hulp, krijg je het. Vanwege respect voor jouw
vrije wil, mogen zij niet zomaar zich met je bemoeien, maar als je zelf
vanuit je hart initiatief neemt zijn ze er altijd voor je.

Je hartis niet alleen de zetel van je ziel het is ook de poort naar de hoogste
expressie van liefde, creatie, vrijheid, waarheid en eenheid. Je hart geeft
je toegang tot de oneindige vruchtbaarheid en overvloedige weelderig-
heid waaruit al het leven ontstaat. Dat is jouw wate esserdie. Adem deze
informatie maar eens diep in.




Grenzeloze mogelijkheden

Als je toegang hebt tot de wijsheid in je hart en tot het licht en de kracht van
je Hogere Zelf, hoe zal jouw leven er dan uit zien? Kun je nu al een beetje
inzien dat alles er dan heel anders aan toe gaat dan tot nu toe? Zie je dat het
niet anders kan dan dat je moedige en geinspireerde beslissingen neemt
die leiden tot het leven waarvan je diep van binnen al weet dat het bij jou
hoort. Dat zijn geen loze beloftes, dat is Oliniversete welmatigheid. Jouw
Hogere Zelf is een grenzeloos, stralend, liefdevol en krachtig wezen. Je
bent al verbonden, je bent het alleen vergeten.

Mijn taak is alleen om tegen jou te zeggen:

‘Hee psst lekker ding, doe je ogen eens open
en kijk naar jezelf, ECHT naar jezelf.
Alles wat je zoekt is er al, in je hart.

Laat het toe en nodig het uit.”




